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IN HET HART VAN AEGEAN

De zon laat haar vriendelijke gezicht zien tijdens alle vier seizoen,
kusten die zowel de geweldige harmonie van blauw en groen, als de
historie en natuur weergeven, meren waar het dansen van kleur en licht
elkaar ontmoeten, historische steden betoverd door mythologische
verhalen... Er is een compleet andere wereld in Aydin; een allegorische
wereld waar de culturen elkaaraanvullen.

Stranden met blauwe vlaggen en onontdekte baaien van Didim en
Kusadasi die je ziel en lichaam zullen ontspannen. Het Bafa meer,
zichtbaar vanaf de uitlopers van het Latmos Gebergte verbergt duizend
jaar oude sporen en de beroemde dorpen op de heuvels bedekken
eeuwenoude stenen huizen en olijfbomen. Het ravijn van Arapapisti, een
wondervande natuur...

Tijdens een idyllische tocht door Aegean, beginnend in de delta van
Buyuk Menderes, symbool van de vruchtbaarheid van Madran en
Karacasu. De schoonheden die Aydin je brengt, houden nooit op. De
sierlijkheid van het klimaat en de geografie, het geheim van olijfolie voor
een lang leven, vijgen, en het wonder van organisch leven zijn goed
verborgenindezeregio's.

Wellicht is dat de reden dat de historicus, Herodotus, Aydin beschreef
als“de prachtigste aarde onderde hemel”.

Bezoek Aydin om historische steden, cultuur, musea, nationale
parken, stranden, baaien, organisch leven en gastronomie te ervaren. Stap
in hetlicht.

INTERSECTIONS OF CIVILIZATIONS

Is het mogelijk om onverschillig te zijn voor de lange geschiedenisvan
Aydin?

8000 jaaroude grotschilderingen die blijdschap weergeven,

Eenopenluchtmuseum die 23 historische steden belichaamt;

Miletos, de 3500 jaar oude hoofdstad van de beschaving, cultuur,
kunst, wetenschap enfilosofie;

Priene, het eerste voorbeeld van verstedelijking en stadsplanning, de
best bewaarde historische stad, favoriet van Alexander de Grote;

Apollon, het centrum van profetie, waar konings en keizers
duizenden jarenlangraad zochten,

Nysa, de cultuurwetenschappelijke locatie van de oudheid

Tralleis, symbool van Aydin, stad van architecten en dokters, de stad
van 'Seikilos',de eerste muziek ter wereld die noten bevatte

Magnesia, de thuisstad van de Godin van de Nacht met zilveren
wenkbrauwen

Alabanda, de stad van voorspoed en welvaart,

Alinda, de stad van Ada, koningin van Carié

Deze regio's die duizenden jaren het thuis waren van de Hettitische,
Perzische, Lydische, lonische, Cariaanse, Romeinse, Byzantijnse,
Seltsjoekse en Ottomaanse beschavingen, thuishaven van
vooraanstaande geleerden van de klassieke oudheid, zullen je
meenemen op eendiepintellectuelereis.

“CULTURE" 'ENTERTAINMENT'
ERVARING TER PLAATSE

Wij beschermen onze culturele identiteit, architectuur,
vakmanschap, tradities, volksdansen en thema-musea. We nodigen je uit
om ons culturele rijkdom met dit geweten te ervaren in de stad Aydin.
Naast de festivals en concerten die het hele jaar door worden gehouden,
zal onze stad de bezoekers onvergetelijke momenten bezorgen met
traditioneel entertainmentvan kamelenvechten!

Kasadasi en Didim leiden toeristische locaties door middel van
moderne entertainmentplaatsen, met de energie van de wereldvisie van
hetentertainen, want hoe je moet entertainen, weten ze al eeuwenlangin
dezestad.

Degenen die zijn gekomen om Aydin te verkennen, horen de
dramatische verhalen van de dans van zeibeks en begrijpen de betekenis
van de bijdrage van onze heroische efes en de Turkse Revolutionairen tot
aan de Onafhankelijkheidsoorlog.

Deze hebben een belangrijke grip op de kleurrijke details van de
Efe-cultuur.

Bovendien, representeert het kamelenvechten als een reeks felle
kleuren onze dagelijkse levenscultuur vanaf het verleden tot aan het
heden. Beleef naast het pottenbakken, ook de maken van buigzame
laarzen, naaldkanten, borduurweken en bristeltenten in de handen van
ambachtslieden.

Aydin, dat een gigantisch openluchtmuseum representeert, zorgt
ervoor dat de bezoekers die door de antieke steden, sociale complexen,
moskeeén enthemamusea lopen, zullen zeggen “goed dat ik er ben”.

REIS NAAR DE
NATUURLIJKE SMAAK

Aydin is de thuisstad van twee vruchten die in alle heilige geschriften
worden genoemd. Terwijl je naar het hart van Aegean reist, vergezeld door
adembenemende landschappen, kan je overheerlijke lokale lekkernijen
proberen.

De lokale keuken reflecteert de rijke en vruchtvolle natuur.
Olijfoliegerechten, gemaakt van kruiden en organische, verse groenten,
bevatten unieke smaken.

Het is klassiek voor Aydin om gegrilde stukjes vlees op houten stokjes,
Cine gehaktballen entandoorite proeven.

Je zou de stad eigenlijk niet moeten verlaten voordat je het
overheerlijke deeggerecht pasha, pompoen met siroop en walnoten,
geschaafd ijs, seizoensgebonden vissen in Kusadasi en Didim, pita's van
de Bazaarin Kuracasu, Bozdogan of Yenipazar, hebt geproefd.

De beste vijgen, geurige aardbeien, citrus- en vijgenjam, verschillende
olijven en olijfolie in hun meest natuurlijke vorm proeven in de kleine,
organische bazaars, verdeeld langs de randen van de wegen in de stad,
zullen je reis nog smaakvoller maken.

Je moet absoluut Aydin bezoeken, de thuisstad van vrolijke mensen, in
een luxe restaurant of aan een eettafel in de stad, om alle schoonheden
diede natuuraan de mensbiedt te kunnen ontdekkenin de natuur.
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FLEMENKCE BROSUR
250 gr kuse kagit,cift yon mat selefonlu 22 x 47,7 cm ebadinda,
4 renk baski, 3 kirnmlh (dis kanatlar orta kirnma katlamali)..
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